Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Willy VAN KERKHOVE

echtgenoot van Mevrouw Margareta DECKX

Geboren te Opbrakel op 8 januari 1939
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth
te Zottegem op 8 juli 2001,
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving.

Uw aanwezigheid en uw medevoelen
waren voor ons een troost,
wij danken U ervoor.
De familie.

Namis op zondag 12 augustus 2001 om 11 uur
in de parochiekerk te Sint-Maria-Lierde.

Willy verbleef lange tijd in de kliniek, ziek en
mank, ellendig en zwaar hoestend. Voelde hij wat
onafwendbaar was? Wist hij of hij nog genezen
kon? Hij sprak er met geen woord over. "Hij wist
het niet", zei hij "niets deugde nog aan hem". Hij
keek afwezig maar minzaam. Hij huilde niet. In zijn
ziekenkamer stond de televisie op athletiek. "Zie ze
lopen", zei hij "en ik kan geen stap meer zetten".
Toen werd het weer stil. In het wit van de stilte wist
niemand daar van toekomst. De dokter sprak van
ernstig, de verpleger verzorgde met mededogen, de
hoofdverpleger keek nauwlettend toe. Je mocht wel
op bezoek, maar je moest voorzichtig ademen en
Willy groeten met de verplichte hygiénische hand-
schoenen aan. Zwaar ziek zijn is lastig om dragen
en ellendig om zien. Willy leek op een vogeltje
zonder vleugels, op een vis op het droge met veel
"ja, ja, ja... en niets aan te doen".

Willy was van eenvoud, maar wel bijzonder, soms
onbereikbaar met iets van koppigheid. lets willen
en er niet van afwijken. En neen bleef neen. Familie
en buren kennen hem. Hij woonde op de
Kleinendries van generatie op generatie. Onderweg
maak je veel mee. Er gaan mensen dood en er wor-
den mensen geboren. De zoon huwt. Je krijgt er een
goede dochter bij. "Met dric blijven we nu over”,
zegt Marjan "we moeten nu sumen verder”. Ze zegt
het dapper en kijkt moedig vooruit. Marguerite ver-
staat en weet het wel. Kris dankt zijn vader voor al-
les wat hij voor hem deed bij de aanbouw van zijn
huis. De dood bestaat wel, maar de manier waarop
mensen verder gaan na de dood van verwanten en
geliefden, is soms van grote kracht en opstanding.
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