DANKBARE HERINNERING
aan de Heer

Remy VAN KEYMEULEN
weduwnaar van Mevrouw
Mariette CHEVALIER

Op rust gesteld Postontvanger,
Oudstrijder 1914-18,
Oorlogsinvalied,

Ridder in de Kroonorde met Zwaarden,
Ridder in de Leopold II orde met Zwaarden,
Gouden Palmen der Kroonorde,
Gouden medaille der Orde van Leopold II,
Militair ereteken Eerste klas,
Overwinningsmedaille,
Herinneringsmedaille van de Oorlog 1914-18,

geboren te Outer op 26 augustus 1894
en godvruchtig overleden in de O.L.V. Kliniek
te Aalst Mijlbeek op 29 april 1974,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

Leven hier op aarde

is tot vrede en genade zijn

voor hen die ge bemint,

voor mensen die u gaarne zien.

Vader, gij toonde ons

wat liefde is en doet,

wat God van een goed mens verwacht.
Dank U om alles.

Graag zouden wij u nog langer

onze wederliefde tonen,

maar God roept U

om uw liefde met moeder

voor eeuwig te bestendigen;

wij geloven en aanvaarden.

Dank U, God, om al het schone

wat U door vader in ons leven bracht.

Voor uw troostende blijken
van deelneming en uw ge-
beden, danken U van harte :

De families VAN KEYMEULEN, CHEVALIER,
COSYNS en BASSELIER.
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