Nooit vragen, nooit klagen,

maar pijn in stilte dragen.

Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,

zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht.

1..

Laten wij bidden voor

DE HEER
Emiel VAN LAETHEM

Weduwnaar van Mevrouw
Gabriélle VERHOEVEN

Geboren te Steenhuize - Wijnhuize
op 18 februari 1921 en onverwacht
overleden op 18 april 1996 te Zottegem,
gesterkt door het Sakrament van de
ziekenzalving in extremis.

Te laat.

We hadden nog een mop kunnen tappen.
Samen, rond de tafel,

gezellig zitten grappen.

Te laat.
We hadden nog een pint moeten drinken.
Samen, op de nog jonge lente klinken.

Te laat.

In je korte lijden,

had ik je willen begeleiden.
Samen, hand in hand,
naar dat beloofde land.

Te laat.
Misschien omdat je nooit kloeg.
Ach Pa, ik wil alleen maar zeggen,
het is niet te laat,
maar
te vroeg.

Luc.

De families
VAN LAETHEM - VERHOEVEN
LISSENS - DE NORRE

danken U voor de blijken van medeleven.
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