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DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Etienne VAN LAETHEM

echtgenoot van Mevrouw Renée DIERICK

geboren te Ronse op 14 september 1948
en overleden te Ronse op 16 november 1999,
begeleid door de gebeden
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

De families

VAN LAETHEM, LEAUTAUD,
DIERICK en LADRIERE
danken U voor uw medeleven en gebed.

Sterven doe je niet ineens
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op een keer
dan ben je aan je laatste beetje toe.
(Toon Hermans)

Namis op zaterdag 18 december 1999 om
18 uur in de parochiekerk Sint-Martinus te
Sint- Martens- Lierde

Rouwl!. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.




