Ik prevelde: waar moet ik heen?
— En Hij zij: naar waar ge vandaan zijt gekomen.
(Henri Marsman)

Danklbaar nemen wij afscheid
en bidden wij voor de zielerust van

mevrouw
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echtgenote van de heer Julien RENNEBOOG

Geboren te Outer op 15 juli 1924 en
godvruchtig overleden te Aspelare op
1 november 1996, gesterkt door de
H. Sakramenten.

De families Van Landuyt, Rennebboosg,
Verlé en De Rouck

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

Zoals zij geleefd heetft, in alle eenvoud en
stilte, zo is ze ook heengegaan.

De kleine alledaagse dingen vormden de
bouwstenen van haar leven, dat herhaal-
delijk door ziekte werd getekend.

Elza heeft dit lijiden gedragen, de ene
dag wat beter dan de andere, met een
groot geloof en een kinderlijjk vertrouwen
in Gods goedheid.

Beminde echtgenoot, Julien, beste kinde-
ren en Kleinkinderen, beste familie en
vrienden, door de niets ontziende dood
worden wij nu van elkaar gescheiden;
doch wees gerust: ik geniet nu het eeu-
wig leven. Ik dank u allen voor uw vriend-
schap en goedheid.
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