Vergeet haar niet
Die heel haar leven
aan God en Plicht
is trouw gebleven G.G.

.1.

TOT VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

MARIA VAN LANDUYT

echtgenote van de heer
CHARLES DE SAEDELEER

geboren te Nieuwerkerken op 5 october 1899

en godvruchtig in de Heer ontslapen op

5 augustus 1975 te Aalst, gesterkt door
de H.H. Sakramenten der Zieken.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen

God, onze Vader, wij danken U voor de
echtgenote en moeder die Gij ons gaf.
Moeder, U danken wij voor al uw liefde en
toewijding.

Het moedig gedragen lijden van uw laatste
levensjaar vergeten wij nooit. De herinnering
eraan moge onze sterkte zijn wanneer ons
ogenblik komt.

De Heer Charles DE SAEDELEER,

De Heer en Mevrouw
Odilon DE GROOTE-DE SAEDELEER,

danken allen die voor haar attentievol zijn
geweest.

M.A. De Rijck - Nieuwerkerken




