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Blijvend aandenken aan Ik ben een blomme

MEJUFEROUW en bloeie voor uwe oogen,
geweldig zonnelicht,
Aline VAN LIEDEKERKE dat, eeuwig onontaard,

mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen
en, na dit leven, mij

Geboren te Schaarbeek op
8 maart 1920 en godvruchtig
overleden te Zegelsem in het

rustoord : St.-Ursmarus het eeuwig leven spaart.
op 9 februari 1996. Guido Gezelle.
De families :
VAN LIEDEKERKE
VAN CROMBRUGGHE

danken u voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62 Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50




