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Bid God, de Heer,
opdat in Zijn vrede moge rusten

de heer

Alfred Van Liefferinge

weduwnaar van mevrouw
Clara Machtelinckx

geboren te Schendelbeke op 20 november
1898 en zijn verrezen Heer tegemoet ge-
gaan op de 14 dag van de Mariamaand
1981, gesterkt door de Sakramenten van
ons Heilig Geloof en de Pauselijke zegen.

De families
Van Liefferinge, Machtelinckx,
Van Lierde en Eeman
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem

De landman trekt met trage tred

langs de door-hem-getrokken voren ;

zijn stap is als een stil gebed,

en waar zijn voet zijn stappen zet
wordt graan tot vruchtbaarheid herboren.

God ziet de stoere landman gaan

en zegent 't zwoegen van zijn handen.
God ziet de rijke oogsten staan

en monkelt: het is goed gedaan!

Zo vol zijn d’overvolle manden....

Zo trok de landman fier en groot

op weg naar God in zwoegend zorgen.

De rijke oogst die God hem bood,

herleven zal doorheen de dood....

Hij is voorgoed in God geborgen !
Frans Eykans

Weer staat een familie rondom een gelief-
de dode: weer verliet een sterke man,
wiens geluk het is geweest zovele jaren
lang het land te bewerken, deze aarde,
om te gaan naar zijn God, waar rust is,
geluk en eeuwige vrede. Hoe kon hij
genieten van de schone vruchten op het
land, wiegend in de wind, van de dieren
in de weide, die daar soms zo dromend
konden staan in het helle licht van de
blakende zon.

Laten wij hem niet vergeten
maar bidden en met hem verenigd blijven.

” God, Meester over leven en dood, wij
bidden U dat Gij Uw dienaar zoudt opne-
men in de hemelse vreugde, waarvan zijn
heilige echtgenote reeds geniet. Dit vragen
wij U door Jezus, Uw Zoon, onze Heer.”
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