"Ik ben de verrijzenis en het leven; wie in
Mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven; en al wie
in Mij leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid
niet sterven.” (Jo. XI 26)

)
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
DE HEER

Michaél VAN LIEFFERINGE

echtgenoot van Mevrouw
ANDREA VAN DER BIEST

geboren te Onkerzele op 6 november 1918 en
godvruchtig overleden te Steenhuize-Wijnhuize
op 16 februari 1964,
gesterkt door het Sakrament van de Zie-
ken en het Sakrament van de
Stervenden

"Michaél was een goede vader; niets was hem
te veel gevraagd om zijn kinderen een dege-
lijke opvoeding en een mooie toekomst te be-
zorgen,,. "Toen Michaél ’s avonds van zijn werk
thuis kwam, deed hij al het mogelijke om zijn
beminde echtgenote het werk te verlichten,,.
"Michaél was een beste gebuur, steeds was hij
bereid een hand toe te steken,,. "Michaél stond
op het werk in hoog aanzien bij oversten en
collega’s,,...

Gans deze loflitanie krijgen wij te horen over
deze man die in de bloei van het leven door
een afschuwelijke ziekte uit ons midden is weg-
gerukt.

God, wij danken U omdat Gij ons een diep-
kristelijke vader tot voorbeeld hebt geschonken.
Van de Heer Jezus werd gezegd: ”"Hij ging door
de wereld al weldoende.” Dit is ook de samen-
vatting van het leven van deze dierbare overle-
dene. Nu is hij niet meer.Hij is bij God, op wie
hij steeds heeft gehoopt en die hij nu van aan-
gezicht tot aangezicht aanschouwt in de hemel.
Nu zal hij aanzitten aan de feesttafel bij de Heer
wiens trouwe navolger hij steeds is geweest.

Beminde echtgenote, te vroeg hebben wij van
mekaar afscheid moeten nemen. Het spijt mij
U zo te moeten bedroeven. Nochtans, laten wij
Gods wil eerbiedigen. Eens zien wij mekaar te-
rug, want zoals de Heer is verrezen zo zullen
ook wij uit de dood opstaan. Blijf met mij ver-
enigd in gebed. Ik dank U voor uw toegewijde
zorgen.

Beste kinderen, gij waart mij een troost vooral
in mijn ziekte. Ik dank U voor uw gebed en ge-
negenheid. Ik reken er op dat gij voor moeder
een steun zultzijn en dat gij haar verder in lief-
de zult gehoorzamen.

Dierbare familieleden en vrienden, wil mij
gedenken in uw zondagmis.

De familién VAN LIEFFERINGE,
VAN DER BIEST,
VAN DEN BOSSCHE en
FREDERICK

danken U oprecht voor al uwe blijken van
kristelijke deelneming in hun rouw.




