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BLIJVEND AANDENKEN AAN

DE HEER
Albert VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw
Jeanne VANDEN BOSSCHE

Geboren te Grimminge op 28 oktober 1915
en godvruchtigoverledenin het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 14 maart 1996, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

De families :
VAN LIERDE, VANDEN BOSSCHE,
FLAMAND en CARION
danken u voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

Op de eerste lentedag begeleiden we hem
naar zijn laatste rustplaats. Meer dan vijftig jaar
koesterde hij zijn echtgenote Jeanne in goede
en kwade dagen, zo hadden ze bij hun huwelijk
beloofd. Na een aktieve loopbaan bij de
A.S.L.K. konden ze samen genieten van een
lange pensioentijd. Het wel en wee van de
kinderen, ook toen ze reeds getrouwd waren
ging hem nauw ter harte. De geboorte van
kleinzoon Koen maakte hem tot een fiere groot-
vader.

Hij hield van de goede dingen van het leven,
van gezelligheid. Hij was een wijs man. Leefde
heel bewust en dankbaar omdat elke dag een
geschenk van God is. Hij was een biddend en
vroom mens. Velen hadden een plaats in zijn
hart en in zijn gebed. Zijn hand opende hij voor
de behoeftige. De herstellingswerken aan zijn
parochiekerk leefde hij intens mee.

Hij leefde vanuit de verwachting dat God zelf,
die ons elke dag het leven geeft, ons begrensde
leven zal openbreken en zal voltooien door
ons op te nemen in zijn eeuwig leven. Omringd
door Jeanne, zijn echtgenote en de kinderen is
hij in de handen van de Schepper overgegaan.
Eens zullen wij, in God geborgen voor eeuwig
mogen leven.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50
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