" Wij hebben hier geen vast verblijf, onze be-
stemming is bij de Heer...”

1.

BID VOOR DE ZIEL
van Mejuffer

Carolina VAN LIERDE

dochter van Mijnheer Johannes en van wijlen
Mevrouw Maria De Pessemier.

Geboren te St. Maria-Oudenhove de 11 Decem-
ber 1908 en er godvruchtig overleden de
4 December 1953.

Versterkt door de H.H. Sacr. der stervenden.
—

Het leven gaat voorbij als een rook, als een
schaduw ; heden zijt gij vol leven, morgen zal het
met U ged zijn ; houw U als een reiziger
op aarde ; wil uw hart aan geen ijdelheden hech-
ten.

Gelukkig hij die het uur van zijn dood indachtig,
zich alle dagen bereid maakt om te sterven.
(Navolging Christi)
Als christen mens wist zij dat het énige noodza-
kelijke is : God glorie te geven en zo zijn on-
sterfelijke ziel te redden en dat men daarvoor
bereidwillig en offervaardig alles moet kunnen
prijsgeven, zijn bezit, zijn gezondheid, ja zelfs zijn
leven als God dit vraagt, ook al is dit soms vroeg-
tijdig en op een ogenblik dat wij het niet ver-
wachten.
Beminde Vader, Broeders en bloedverwanten,

zwaar valt U zeker de beproeving van mijn afster-
ven, maar zegent Gods H. Naam in wel en wee.
Daarboven bij de Heer zal ik U altijd indachtig
blijven ; vergeet mij niet in uw dagelijkse gebe-
den.
Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

(300d. afl.)

De 4 akten a.u.b,

De familién VAN LIERDE, DE PESSE-
MIER, FLAMAND en DE BLOCK ;

‘Danken U om Uw kristelijke
deelneming en gebeden.

Uitg. J. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove
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