O Maria die daar staat...
Wilt gij mijn arme ziele gedenken
'k Zal U een Ave Maria schenken.

L
BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

CELESTE VAN LIERDE

echtgenote van Mijnheer
KAMIEL VAN LIERDE

geboren te SintMaria-Oudenhove de 13de Juni

1876 en er godvruchtig in de Heer ontslapen de

3de Mei 1956, versterkt door de genademiddelen
van Onze Moeder de H, Kerk.

Een kloekmoedige vrouw is kostbaarder dan de
schatten die men van de uiteinden der aarde
aanbrengt. Het hart van haar man steunt op
haar. Kloekmoedigheid en welgevoeglijkheid zijn
haar versiersels,

Zij heeft haar brood in ledigheid niet gesten
en haar huis zorgvuldig bestuurd. Haar kinderen
zijn opgestaan en heb%en haar lof verkondigd;
ook haar man heeft haar geprezen. Bedrieglijk
zijn de bevalligheden, nietig de schoonheid,
maar de godvrezenle vrouw moet geprezen
worden. (Boek der spreuken).

Zij was goed en hartelijk voor al wie tot haar
kwam, zij was ook diep godsdienstig. Als zij
niets meer kon zeggen vouwde zij steeds haar
beide handen samen tot een innig en vurig
gebed en bracht haar rechterhand aan het
voorhoofd en de borst om het kruisteken te
beginnen dat zij niet meer kon voleindigen. Wij
zullen bidden opdat zij spoedig in de glorie de
%gf énoge zingen van de Vader, de Zoon en de

. Geest.

Beminde kinderen en kleinkinderen, laat de
godsvrucht de grondslag zijn van uw leven,
vouwt regelmatig de handen tot gebed want de
godsvucht is de waarborg van uw geluk in dit
en het latere leven, zij ondersteunt ons in onze
inspanning om steeds in geweten en plichtge-
trouw te handelen.

Vaarwel beminde echtgenoot, bewaar trouw
mijn aandenken, moge de hoop op een eeuwig
weerzien u troosten en sterken.

En gij, al mijn bloedverwanten en vrisnden,
weest mij indachtig in uw zondagmis en uw da-
gelijks rozenhoedje.

vier akten. 12 jaar aflaat.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid !

300 dagen aflaat

De familién VAN LIERDE, VAN LIERDE, DE
TEMMERMAN en DE WEERDT be-
danken U voor de gebeden en de
deelneming in hun rouw.
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