« Wat gezaaid wordt in vergankelijkheid,
verrijst in onvergankelijkheid ». (1 Kor. 15,42)
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Dankbaar aandenken aan

DE HEER
Roger, Louis, Remi VAN LIERDE

echtgenoot van Mevrouw
Gabriélle VAN WYMEERSCH

geboren te Elst, op 15 december 1924 en god-
vruchtig in de Heer ontslapen op 10 juli 1987,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Op een vrijdaagse valavond heeft Roger ons
verlaten. Als een mens komt te sterven geeft
elke mens zijn waarheid, maar bij God komt de
volle waarheid aan het licht. Van den huize uit
is onze Roger trouw familieverbonden gebleven.

Na eervolle studies toog hij aan de arbeid.
Als zaakvoerder van de Boerenbond was hij de
dienstvaardige en gewetensvolle volksvriend met
een bereidwilligheid die geen grenzen kende.
Zijn hele levensloop met diepte- en hoogtepun-
ten opsommen gaat niet. Langzaam maar zeker
zagen we vader aftakelen maar nooit kon je hem
horen klagen. Tot op het laatste ogenblik bleef
hij moedig zichzelf. Heel rustig mocht hij na

zoveel zorgen en verzorgingen inslapen om
eeuwig te leven in een thuis zonder lijden, want
al het oude is voorbij. « Kom goede en trouwe
dienaar, kom binnen in mijn Rijk ». (Mt 25,20)

Wat wij van hem bezaten,
is altijd om ons heen.

Als zonlicht om de bloemen
«een vader en zijn kind »
te veel om op te noemen,
zijn wij door Hem bemind.

Dierbare overledene, wij gedenken U biddend
en offerend. Eenmaal zal de Heer ons opnemen
in zijn eeuwige liefde. Christus, liefde is de
brug tussen levenden, hiernu en hiernamaals.
Tot later.

O.-L.-Vrouw van Lourdes, bid voor ons!

De families VAN LIERDE, VAN WYMEERSCH,
VAN DER LINDEN en MAES,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Drukk. De Clercq-De Meyer, Zottegem (S.M.O.)




