1.

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER
Valére, Joseph VANLIERDE

echtgenoot van Mevrouw
Yvonne, Germaine VANDENBORRE,

geboren te Everbeek op 3 april 1904 en
er godvruchtig overleden op 29 novem-
ber 1981, gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken.

Heer, wij danken U omdat we een zo
goede vader hebben gekregen. Nu Gij hem
teruggeroepen hebt, geven we hem U terug
zonder morren, maar met een hart vol droef-
heid. Uw heilige Wil geschiede.

Als een diep gelovig man heeft hij alles
gedaan wat hij kon om voor vrouw en Kin-
deren te zorgen. Zolang hij kon en zelfs
langer hield hij er aan de zondag toch naar
de kerk te komen, want daar vond hij de
kracht om zich verder in te zetten voor het
welzijn van de zijnen. Moedig heeft hij zijn
ziekte en lijden gedragen, want het geluk
was hem gegeven thuis te mogen blijven,
verzorgd door vrouw en kinderen.

Mijn goeie vrouw, kinderen en kleinkinde-
ren, hoe kan ik U bedanken voor zoveel

liefdevolle zorgen. BIlijft mij gedenken in uw
vrome gebeden.

Ook U, beste vrienden en geburen wil ik
zeer speciaal bedanken voor uw trouwe ge-
negenheid. Denkt af en toe nog eens aan
mij in uw gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood b.v.o.

De families VANLIERDE, VANDECATSEYE,
VANDENBORRE, PIETERAERENS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek




