Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.

.l.

In de vrede van Kristus is van ons
heengegaan

MEVROUW
Germaine, Clara, Irma
VAN MAELDERGEM

weduwe van de Heer
Albert DE PESSEMIER,

geboren te Michelbeke op 6 maart 1907 en
godvruchtig in de Heer ontslapen in de
kliniek Maria-Middelares te Gent
op 21 april 1976,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van de Gepensioneerden.

Het tegenwoordige leven is ons niet ge-
geven om te rusten en te genieten, maar om
de wereld te winnen door arbeid en offer.

Moge deze vrouw, o Heer, die in U ge-
loofd heeft en op U gehoopt heeft, de eeu-
wige vreugde bezitten.

Scheiden valt hard, vooral wanneer het
iemand betreft, waar we veel aan hadden
wegens haar goedheid en vriendelijkheid.

Maar het kristelijk geloof brengt troost om-
wille van de zekerheid van een blijvend sa-
menzijn in het andere leven.

De ondervinding van het leven heeft haar
een juist inzicht gegeven in de vergankelijk-
heid van dit aards bestaan. Zij leefde mee
met de parochie, was gelukkig bij het ont-
vangen van de sakramenten en gaf uiting aan
haar diep-kristelijk geloof : dat alles was
voor haar één grote voorbereiding op de
komst van de Heer. Moge God haar nu in
zijn hemel opnemen.

Dierbare zuster en al mijn familieleden, ik
dank u om uw blijken van liefde en gene-
genheid. Gedenkt mij verder in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families VAN MAELDERGEM, LIMPENS,
DE PESSEMIER, MASTELINCK,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deel i en dank u.
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