Welzallg is de sterveling,

Die nooit in kwade wegen ging,

Maar die zijn leven dag en nacht,
- Gods Wet bewaard heeft en betracht. G.G.

T GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL ¥
van Mijnheer

Hubert VAN MAELDERGEM

echtgenoot van Mevrouw
ELISA DE PESSEMIER

geboren te Nederbrakel de 13 Juni 1880 en er
godvruchtig overleden de 20 December 1953,
Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van de H. Barbara,
van het Xaverianengenootschap.

OORLOGS-INVALIED 1914-1918.
Vereerd met het Kruis van Ridder in de
Leopold 1l Orde.

e

O. L. Heer bespaarde hem de beproeving niet
binst zijn leven : in zijn jeugdjaren ontbering en
lijden in het slyk der loopgrachten, ver van huis
en familie ; in zijn cude dag een ongeneesbare
ziekte die hem vele kwade dagen en slapeloze
nachten bezorgde; maar hij hield zich sterk en
manhaftig in al dit lijden en uit liefde tot [ezus,
ons Goddeljk voorbeeld in het lijden, ledigde
hij zijn bittere Kelk tot de droesem, overtuigd
dat de mens die in het lijJden en in het uur des
doods, in volle overgave en aan de H. Wil des
Heren, het Eeuwige Loon zal ontvangen. Wie
in tranen zaait, in vreugde maait. (Ps. 125,6)

In stichtende gesteltenissen en gevoelens, als
om de stempel der Heiligheid op zijn lijden te
drukken, ontving hij de laatste H, H. Sakramenten
en stierf kalm en gerust de dood derrechtvaar~
digen, getrouw aan God en Geloof.

Dierbare Echtgenote, die mij zo edelmoedig
hebt bijgestaan, ik dank U voor Uw liefdevolle
zorgen en ik smeek O. L. Heer dat Hij U er om
mild belone. Blijf moedig en tot weerziens bij
O, L, Heer.

Dierbare Familicleden, U ook dank ik om
de troost en opbeuring die gij mij steeds ge-
schonken hebt. Vaart allen wel. Bidt veel vocr mij .

Barmhartige Jezus geef hem de Eeuwige Rust.
De 4 akten.

Mevrouw Hubert VAN MAELDERGEM,
geboren Elisa DE PESSEMIER ;

De Familiéen VAN MAELDERGEM,
DE PESSEMIER, VAN LIERDE,
VAN WYMELRSCH ;

Danken U voor de blijken
van oprechte deelneming
door U Betoond.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.




