Heer, geef in uw goedheid, rust en vrede aan
MEVROUW

Maria-Emma Van Maeldergem

weduwe van Mijnheer
JOZEF VAN HOOF

geboren te Nederbrakel de 7 juni 1887 en god-

vruchtig overleden te Opbrakel op 28 augustus

1967, gesterkt door de HH. Sacramenten en de
Pauselijke, Zegen.

Nu laat de Heer Zijn dienares in vrede tot
Zich komen en Hij toont haar nu het Heil en
het Geluk, dat Hij voor haar heeft gereed ge-
maakt gedurende vele jaren, die zij op aarde
heeft geleefd in trouw geloof, in harde werk-
zaamheid en moeizaam lijden. Zij minde het le-
ven hier op aarde, als een rijke gave van de Va-
der en als een woonplaats bij de medemensen
aan wie het een geluk was goed tedoen. Pijn-
lijk was het daarvan afscheid te nemen en de
dierbare banden te voelen breken, ook al was
het om een nieuw nog schoner Leven in te
gaan : het Leven, waar de Grote Vriendschap
leeft, zoals wij het in onze klein-menselijke voor-
stellingen niet eens kunnen dromen. Moge dit
haar deel zijn, en voor eeuwig.

Dierbare familieleden, die mij zo lief waart
en die voor mij zo goed geweest zijt, ik dank
u overvloedig voor alles wat gij hebt gedaan om
mijn laatste levenstijd blij en schoon te maken,

Eerwaarde Zusters, dank voor de engelachtige
zorgen, die ik in uw midden mocht genieten,
waardoor ik de Liefde van God Zelf mocht er-
varen. Moge Hij U, samen met mijn geliefden ze-
genen -en bewaren.

De families VAN MAELDERGEM, VAN HOOF,
VAN LIERDE en POURTOIS,

Uw gebed en uw offer voor de zielerust van
onze dierbare overledene is voor ons een
grote troost.

Wij danken U hierom van harte.

Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakei




