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In dankbare herinnering
aan

Maurice VAN MAELSAEKE
weduwnaar van Palmyre CASSEYAS

geboren te Ronse op 31 januari 1901

en godvruchtig overleden te Louise-Marie
op 27 november 1990

gesterkt door de ziekenzalving.

Met U zijn er geen verten meer

en alles is nabij.

Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,

geen grenzen en geen muren,

De families Van Maelsaeke-Van Nieuwenhuyze en alle angst voorbij,
en Casseyas-Vandestapele verlost van schaduw en van schijn,
danken U wordt pijn en smart tot vreugd’
voor uw gebed en medeleven. verheven!
Hoe kan het leven hemel zijn,
Namis op zondag 23 december 1990 te 9.30 uur met U, o kern van alle leven!
te Louise-Marie. (F. Timmermans)

Drukker| De Riemaecker, Nukerke (Maarkedal)
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