IN DANKBARE HERINNERING AAN

Bertha VAN MAELZAEKE
weduwe Arseen MINNAERT

moeder, grootmoeder, overgrootmoeder
geboren te Ename op 24 september 1901 en
zacht overleden in het O.-L.-Vrouweziekenhuis
te Oudenaarde op 12 mei 1993.

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

De families danken voor Uw medeleven.

NAMIS op zaterdag 12 juni 1993 om 18 uur.

Als een moeder je verlaat

en naar het Ware Leven gaat,
dan voelt je hart de pijn

van het achtergebleven zijn.
Herinneringen herleven

aan haar nooit aflatend streven,
de immer zorgende hand,

de koesterende liefdesband.

Diep gelovig, levenswijs,

leerde z' ons de dagen, soms wel grijs,
heel stevig te besturen,

vertrouwend op betere uren.

En als 't leven weer eens niet deugde
deelde ze haar grote levensvreugde.

Ze heeft ons zoveel gegeven,

nu hangt de weemoed over 't leven.
Zelfs de bloemen in de tuin van morgen
bloeien zonder haar liefdevolle zorgen.

Dank je Moetse, voor al je wijze woorden,
voor de liedjes die we van je hoorden.
Dank je Heer, voor dit krachtige leven,
help ons dit samen door te geven.

O.-L.-Vrouw van Kerzelare, bid voor ons.

Ename - Drukk. Vander Stuyft @ 31.33.21




