OnZe moeders gaan, maar sterven niet,
ze leven en ze geven.

Zolang men moeders kind'ren ziet,
zolang zal moeder leven.

.I.

VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW
Leona, Maria VAN MAELZAEKE

echtgenote van de Heer Ivo BOTTELDOORN,

geboren te Volkegem op 16 oktober - 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen te
Ronse op 27 juli 1979,

voorzien van Kristus in Zijn

HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van het H. Hart.

De dierbare afgestorvene heeft zich vele
jaren kunnen verheugen in een goede ge-
zondheid. Met ijver en toewijding heeft ze
haar kroost gevoed en opgevoed. Zorgen voor
man en kinderen, dat was haar leven. Steeds
was ze hulp, troost en toeverlaat voor het
ganse gezin.

De laatste jaren kende ze de ongemakken
van de ouderdom en van een stilaan zwak-
kere gezondheid. Haar moegeleefd hart baar-
de telkens weer meer zorgen. Thuis en ten-
slotte in de kliniek kon de beste verzorging
niet meer baten. Leona is van dit aardse
leven overgegaan naar de eeuwige rust.

Haar leven lang bleef ze trouw aan het
dagelijks bidden van de rozenkrans. Al bid-
dende is ze van ons heengegaan. Onze-Lieve-
Vrouw van de Rozenkrans, bid voor haar en
haar dierbaren.

Dierbare echtgenoot, ik dank u voor de ve-
le jaren die we samen hebben beleefd in
liefde en trouw, in zorg en kommer ook
voor ons huisgezin. Tot weerziens in het he-

mels Vaderhuis waar ik voor u bid en op u
wacht.

Beste kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, met dankbaarheid in het hart
gedenk ik uw liefdevolle toewijding voor
mij, vooral tijdens mijn ziekte. Verdubbelt
nu uw genegenheid en bekommernis voor va-
der. Blijft goed voor hem zorgen, dat zal zijn
grootste troost zijn. Na deze pijnlijke schei-
ding volgt een blij wederzien in de eeuwig-
heid.

Ook de Zusters en het verplegend perso-
neel zal ik dankbaar blijven gedenken in mijn
gebeden.

De namis zal opgedragen worden te Zegel-
sem op zaterdag 15 september te 19 uur.

De families VAN MAELZAEKE, VAN DORPE,
BOTTELDOORN, DEKEYZER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
medeleven in hun rouw en danken

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




