Vadeér, niet mijn wil,
maar Uw Wil geschiede.

_I_

LIEFDEVOL AANDENKEN AAN
MEVROUW

Godelieve, Maria VANMAERCKE

echtgenote van wijlen de Heer

Gerard VANMAERCKE

geboren te Eine, op 26 maart 1910 en naar
haar Schepper teruggekeerd op woensdag
na Pasen 6 april 1983.

Zij werd bij het afscheid gesterkt door de
Genademiddelen van onze Moeder de
H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Eenvoud
sierde haar.

Goedheid

was haar gave.

Gastvrijheid

kende voor haar geen grenzen.

Rechtvaardigheid

was voor haar heilig.

Dienstbaarheid

was voor haar geen ijdel woord.

Mildheid

was haar geluk.

Daarom zullen wij haar niet vergeten

en bidden voor haar.

Voor uw medeleven, vriendschap

en gebed, danken

haar kinderen en kleinkind;
haar familie.




