In de vrede des Heren geleefd hebbende is zij in vrede ge-

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Elodie VAN MALDERGEM

Weduwe van Mijnheer
AUGUST SCHIETECATTE

geboren te Roborst, op 28 Augustus 1865 en godvruchtig

overleden te St Goriks-Oudenhbove, op 25 Januari 1951,
voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en Derde Orde

storven.

Als ene ware kristene moeder heeft zij haar huis zorg-
vuldig bestuurd en haar brood in ledigheid niet geeten. Hare
kinderen zijn opgestaan en hebben haar lof verkondigd; ook
hare man heeft haar geprezen. Spreuk XXXI

De zoetste vertroosting die men mededraagt in het graf

betuigen U bun innige dank voor de blijken van
deelneming in de diepe rouw die ben beeft getroffen.

is de overtuiging als ene onberispelijke echtgenote, als ene
bezorgde moeder te hebben geleefd en aan de zijnen duur-
zame lessen en christene deugden ten erfdeel te laten.
H. Franc. van Sales
Beste Kinderen, ik smeek u de tederheid waarmede ik u
immer bemind heb nooit uit uw geheugen te verliezen. Ik
heb uw goed betracht, ik ben u voorafgegaan door een god-
vruchtig en een deugdzaam leven, stelt den godsdienst bo-~

deren en kleinkinderen,
Mijnbeer en Mevrouw Robert SCHIETECATTE-VAN DIJCKE,
DE WEGHE.

kleinkind,
Mijnbeer en Mevrouw Leander VAN WIJMEERSCH-SCHIETECATTE, kin-

ven alles, houd God v66r ogen in al uwe werken; dit alleen

Mijnbeer en Mevrouw Raymond SCHIETECATTE-SEGERS en kinderen,
Mijnbeer en Mevrouw Camiel SCHIETECATTE-BERT, kinderen en kleinkind,
Mijnbeer en Mevrouw Polidor SCHIETECATTE-VERMASSEN, kinderen en
Mijnbeer en Mevrouw Gustaaf SCHAMP-SCHIETECATTE en kinderen,
De familiéen VAN MALDERGEM, SCHIETECATTE, LAPAIGE en VAN

geeft den echten vrede. lk dank u voor uw zorgen en ge-
denk me in uwe gebeden.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust. (7 j-7q.)

ORUKKERW MAGERMAN STRUPEN




