Kristus is ons voorgegaan in dz verrijzenis.
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Herinner U in gebed de naam en het leven

van de Heer

Robert VAN MALDERGEM
echtgenoot van Agusta PIETERS

Hij begon zijn leven met Kristus te St Goriks-
Oudenhove op 10 oktober 1896 en ging terug
naar de Vader te Gent op 30 september 1982,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Vader is gestorven. Uitgeput van krachten,
in een gelukkige ouderdom als bekroning van
een toegewijd leven, is hij naar zijn Godde-
lijke Vriend teruggekeerd.

Wij treuren om zijn heengaan van een zo
goede vader, maar wij danken God om het
geschenk van zijn leven. Hij hield van het
leven en van de mensen. Hij vond zijn vreug-
de evengoed in het rusteloos werken voor
zijn gezin als in het het eenvoudig samenzijn
met familie en vrienden.

Eenvoudig heeft hij geleefd, wars:van alle
pralerigheid. Er is inderdaad niet veel nodig
om gelukkig te zijn; alleen tevreden kunnen
zijn en dankbaar voor elke dag die God
schenkt.

Nu zullen we zijn aanwezigheid missen.
maar we zullen ons troosten in het besef
dat hij een schone en gelukkige oude dag
heeft gekend.

Beste echtgenote, u treft mijn heengaan het
zwaarst. Mijn innige dank voor uw trouwe
liefde en zorg. Onze liefde is sterker dan de
dood, want wij blijven mekaar innig liefheb-
ben in God. Durf geloven dat ik gelukkig ben
bij God ook al is uw pijn zo scherp en diep.

Beste dochter, mijn fierheid en mijn troost,
dank voor uw kinderlijke liefde en uw beste
zorgen. Blijf goed voor moeder zorgen en
wees verder gelukkig met mekaar. Ik blijf
van u houden.

Beste broers en custer, familieleden en
vrienden om uw vele attenties van gene-
genheid dank ik U oprecht. Laten wij ons
in liefde één weten over alle grenzen heen.

Dat hij nu in vrede ruste.

Agusta PIETERS zijn echtgenote

Mildred VAN MALDERGEM ziyn dochter
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