Als ik ooit doodga,

verstik me dan niet in je tranen,

maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,

maar daar waar ik gelukkig was.

Aandenken aan:

~ DE HEER
Roger Vanmalderghem

echtgenoot van mevrouw
Lucienne Desterke

geboren te Schorisse op 16 december 1921
en onverwachts thuis overleden te D'Hoppe
op 26 januari 1996.

Gesterkt door de H. Sakramenten
"In Extremis".

De families Vanmalderghem, Desterke,
Coessens en Maes danken U voor uw
medeleven en gebed.

Namis: zondag 25 februari 1996 om 10.00 uur in de
kapel O.L. Vrouw van Lourdes te D'Hoppe.

"Bel snel de dokter"

waren je laatste woorden, die je tot ons moeder kon
richten.

DPlots zag ma je wegzakken in jouw zetel en je had
nog enkel de tijd om haar zachtjes "vaarwel" te
wuiven. Alle hulp mocht niet meer baten.

Jij, die gans je leven voor ons geknokt hebt, kon geen
weerstand meer bieden aan de hand van God, die je
uit ons midden kwam weghalen.

Misschien heb je zelf geoordeeld om ons in alle stilte
te verlaten, om zo de pijn van afscheid nemen niet te
vergroten;

Nochtans hadden wij allen en in het bijzonder je
kleine Jonas, jouw oogappel, je graag uitgewuifd.
Wij zullen je fysieke aanwezigheid dagelijks missen
en zullen nu pas zien wat je voor ons deed en hoeveel
je om ons gaf.

Je grootste zorg was: "wie gaat er jullie moeder
bijstaan als ik er niet meer ben".

Wel pa, wij zullen je plaats zo goed mogelijk inne-
men.

Wij twijfelen er niet aan dat je, zoals je altijd deed,
ons zal blijven begeleiden om uw dromen en levens-
wensen verder uit te voeren.

Pa, pépé, Roger, vaarwel.
Wij missen je.







