Geloofd zij Jezus-Kristus !
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BID VOOR DE ZIEL
van MIJNHEER

Ursmarus Arthur
VAN MALDERGEM

echtgenoot van Mevrouw
Marie Hermine Van De Sande
geboren te Zarlardinze de 18 mei 1886 en overleden
in de kliniek te Geraardsbergen de 5 februari 1963.
Voorzien van de laatste HH. Sakramenten.

Hij was een man met een goed hart en bewees
gaarne dienst aan zijn medemensen. Eenvoud en
nederigheid sierden zijn leven. Met een optimistisch
gezegde verborg hij eigen smart en tegenslag om
anderen leed te besparen. Hij stelde zijn hoop en
vertrouwen op God en verwachtte geen hemel op
aarde. De moeilijkheden die een mens op de wereld
te dragen krijgt, zag en aanvaarde hij als kruisjes
van Gods Voorzienigheid, die ons leidt naar onze
eeuwige zaligheid of zoals de overledene zegde :
" om onze hemel te verdienen "',

Moge Onze Lieve Heer hem de beloning schenken
voor zijn geloof, zijn hoop en zijn liefde en hem
barmhartig zijn voor de fouten van zijn zwakheid.
Wij betreuren een echtgenoot, een vader, een
vriend, maar we geloven in Gods woord : ' Zalig
die sterven in de Heer Jezus "',

Mijn dierbare echtgenote, mijn kinderen en klein-
kinderen, mijn familieleden en vrienden gedenkt mij
in uw H. Mis en gebeden.

Dat zijn ziel, door Godsbarmhartigheid in vrede
ruste.
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De familién

VAN MALDERGEM,
VAN DE SANDE,
ROELANDT en MATHIJS,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-

geliefde afgestorvene,

DANKEN U.

Drukkerij De Vos, Koster, Overboelare.




