Laten wij bidden voor

1_

Mevrouw

Lea, Georgette VANMEERHAEGHE

geboren te Ruien op 19 april 1925
en er godvruchtig overleden op 1 mei 1990.
Gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Soms gewild,

soms ongewild, maar toch...
hebben wij allen

Jezus van Nazareth leren kennen.
Hij luisterde naar het verhaal

van armen en van rijken,
ongeletterden en wetgeleerden,
onaanzienlijken en machthebbers,
zieken en gezonden,

kwaden en goeden.

Ook ons eigen levensverhaal
kent Hij wondergoed.

Met geduld en liefde was Hij
bekommerd om elk van ons.
Niets bleef voor Hem verborgen:
elke inspanning die wij deden
om goed te doen;

elke strijd die wij voerden

om onze gemeenheid en kwaad
te overwinnen.

Jezus was meer dan een mens,

Hij sprak met gezag dat Hij

van God zijn Vader had ontvangen.
Daarom ook kon Hij alles ten beste leiden:
helen wat gewond was,

vergeven wat zonde was

en elke mens raken tot in het diepste

van zijn ziel, tot in het beste van zijn hart.

En op alle vragen

van dood en leven

weet Hij alleen

het juiste antwoord,

en geeft ons toekomst na de dood!

Tryphon en Sabine DEBAERE-VANDENBO-
GAERDE,
Stefaan DEBAERE,
Johan en Claudette DEBAERE-VANHEE,
haar kinderen;

Wouter en Sofie DEBAERE,
Youna, Yorgi en Yindy DEBAERE,

haar kleinkinderen;
Haar broer, schoonzuster, neven en nichten.

De familie VANMEERHAEGHE-LEPEZ.

Danken U
voor de blijken van deelneming.
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