De avond is altijd mooi
als de dag goed was.

DANKBARE HERINNERING

aan de Heer

VALERE VAN MELCKEBEKE

echtgenoot van Mevrouw

MARGUERITE DE VROE

geboren te Deuil (Frankrijk) op 19 september 1920
en godvruchtig overleden in de kliniek Dr. Goffaerts
te Zottegem op 31 mei 1985,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Lid van de Oudstrijdersbond

Afscheid nemen is wat voorbij is in dankbare herin-
nering bewaren. Gelovig sterven is afscheid nemen
van de tijd, niet van het leven.

De dierbare overledene was een gelukkig man met
een goed hart, een beste echtgenoot, een liefheb-
bende vader en grootvader, Graag was hij onder de
mensen en gehecht aan ''zijn'' Breivelde. Hij was
ook een grote natuurvriend die hield van het veld,
het gewas, de dieren.

Papa, liefste pépé, wij begrijpen niet waarom we zo
vroeg moesten scheiden. Niettegenstaande je hevige
pijn dachten we nooit dat het einde zo nabij was. We
zullen je echt missen. Dank voor alles.

Lieve echtgenote, graag had ik nog lang bij jou ge-
bleven. Dank voor je goede zorgen en grote liefde.
Mijn beste kinderen, tracht verder in goede verstand-

houding te leven, zoals ik het steeds heb gewild.
Dit zal de grootste steun zijn voor mama.

Liefste kleinkinderen, hoe fier was ik op je. Dol-
graag had ik je opgroeien van nabij gevolgd; het
heeft niet mogen zijn.

Beste zuster, broer, schoonzusters, schoonbroers en
beste familieleden, dank voor uw genegenheid.

Bid voor mij. Tot weerziens.

Mevrouw Valére Van Melckebeke,
kinderen en kieinkinderen,
De families Van Melckebeke, Claus,

De Vroe en Coupé

danken U voor uw gebed

en blijken van deelneming.

Otte




