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Dit gebedsprentje nodigt U uit te bidden voor
DE HEER

Cyriel, Marie VAN MELCKEBEKE

echtgenoot van Maria - Anna MISEREZ
geboren te St.-Lievens-Esse, op 17 februari 1914
en thuis overleden te St.-Maria-Oudenhove, op
15 maart 1987, gesterkt door het Sakrament
van de stervenden.
Oudstrijder 1940-'45 — Krijgsgevangene 1940-'45
Lid N.S.B

i .S.B.
Gewezen OCMW-voorzitter St.-Maria-Oudenhove.

David zong in Psalm 115, vers 16 :
« De hemel behoort de Heer,
de mensen schenkt Hij de aarde ».

In deze woorden liggen Gods bedoelingen :
— de mens is geroepen tot de hemel,
— en heeft een zending om in zijn aardse
leven de aarde te bewerken.

Een landbouwer wordt het meest geconfron-
teerd met Gods natuur : hij bewerkt, hij zaait en
maait en oogst: hij is Gods medewerker.

Zo heeft Cyriel zijn zending volbracht tot ge-
luk en welzijn van echtgenote en kinderen. De
Heer roept hem nu, na volbrachte taak, tot de
hemelse heerlijkheid.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij ge-
zorgd en gewerkt voor ons gezin in goede en

moeilijke dagen. Wij danken daarvoor de Heer :
moge uw geloof en uw vertrouwen in de Heer u
steunen en sterken.

Beste kinderen, kleinkinderen en familie, door
uw liefdevolle zorgen werd mijn lijden, dat ik
in stilte droeg, mij minder zwaar gemaakt : ik
dank u daarvoor van harte. Deze liefde gaat
verder in uw zorg voor moeder en in uw ge-
zinsgebed.

VADER,

Niet onverwacht, maar toch nog plots, ben je
van ons heengegaan. Je laat een leemte na in
onze huisgezinnen, die niemand ooit zal kunnen
innemen. Zij die je gekend hebben weten hoe
je, in je eenvoud, steeds dag en nacht klaar
stond voor gezin, familie, vriend of gebuur, hoe
je er vaak je nachtrust aan offerde. Voor dit
alles danken wij je. Wij en de kleinkinderen
zullen je zo missen.

Voor Moeder, die je tot op het einde met hulp
van je broer en zuster, steeds met de best mo-
gelijke zorgen omringde, zullen wij voortaan een
blijvende steun trachten te zijn. Dat beloven
wij je.

Tot weerziens Vader !

De families VAN MELCKEBEKE, MISEREZ,
LIEVENS en VAN DEN BOSSCHE,

zijn U erkentelijk voor uw gebeden en uw
blijken van medevoelen in hun rouw.
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