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Herinnering aan

DE HEER

Leonce VAN MELKEBEKE

weduwnaar van Irma MARCHAND
echtgenoot van Rachel DE BO

geboren te Dikkelvenne op 11 november 1913
van ons heengegaan op 27 oktober 1981,
na een langdurige en pijnlijke ziekte.

Oud-Strijder 1940-1945.
Bestuurslid H.O. Etikhove.
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Amper was zijn tijd van welverdiende rust
gekomen

toen, nu een jaar geleden,

het noodlot hem overviel.

Met verbijstering hebben wij

die van hem hielden,

het onherroepelijke aanhoord

en de bittere onmacht

van het menselijke kunnen moeten ctvaren.

Maandenlang heeft hij,

nu eens met hoop

dan weer de wanhoop rabij,

de fatale grens willen verdagen.

Die dag kwam echter veel te vroeg
waarop ons aller hoop versteerde en
in die ongelijke strijd,

zijn krachten het begaven.

Een leven lang heeft hij zich ingezet

voor zijn gezin, familie en al wie hem kende,
met wijsheid en hulpvaardigheid.

Wie ooit op hem beroep wou doen

is nooit op weigering gestoten.

Z6 droeg hij ook zijn ziekte,

bewust van wat hem nog te wachten stond,
met dank voor al wie zorgde om hem heen,
in stilte met zijn leed

te moeten scheiden van het leven

en de mensen

die hij onnoemlijk liefhad.

Vader, gij verlaat ons nu

maar wij vergeten u niet.

Zoals gij het bijwijlen vroeg

en ons zo vaak hebt voorgedaan,

wij doen ons best,

uw allerliefste nagedachtenis getrouw.
Moge dit voor u, voor ons,

een troost wezen

op onze korte tocht door de Eeuwigheid.

D2 families VAN MELKEBEKE - AUDOORN
MARCHAND-MOREELS-DE BO en THIENPONT
danken voor uw gebed en medeleven.

o botteldoorn
maniheas Hinove

Begrafenissen R. Devos en Zoon, Ronse.




