In Gods Liefde werd voor eeuwig opgeromen
DE HEER

Omer VAN MELLO

echtgenoot van Mevrouw
MARIA CASTELEYN,

geboren te Ophasselt op 5 augustus 1910
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de Sint Franciscuskliniek te Brakel-
Opbrakel op 29 april 1980 nadat hij de
Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving
ontvangen had.

Oudstrijder in de oorlog 1940-1945

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

Als echtgenoot en vader, als medemens
heeft deze man de uitspraak van Sint Paulus
« Niemand leeft voor zichzelf alleen » in zijn
leven gestalte gegeven. De inzet voor zijn
gezin, de gulhartigheid voor zijn familie, de
goedheid en levenslustige omgang met zijn
vrienden, dit alles zullen nu zijn naastbe-
staanden en medemensen moeten missen.
Hij hield van huiselijke gezelligheid en pret-
tige omgang met zijn kinderen. Blij en ge-
lukkig was hij midden zijn schone familie
met tal van kleinkinderen waarvan hij zoveel
hield. Sterk leefde hij mee met het wel en
wee van het gezin van zijn gehuwde kinde-
ren. Voor de zijnen en zijn zeer talrijke
vrienden schept zijn heengaan een gemis dat
zich lang zal laten voelen.

Dierbare echtgenote, steeds hebben wij de
vreugden samen gedeeld, de zorgen samen
gedragen. Dank om de steun en de goede
echtgenote die gij voor mij geweest zijt.

Dank om de grote zorg en kommer tijdens
mijn lijdensweken. In uw groot verdriet zul-
len onze kinderen uw troost en sterkte zijn.
Spreek voor mij ten beste bij de Heer.

Beminde kinderen en kleinkinderen, gij al-
len waart mijn trots en mijn vreugde. Hoe
dikwijls heb ik uw genegenheid op aange-
name wijze mogen ondervinden. Uw aanwe-
zigheid aan mijn lijdensbed dat mijn sterf-
bed is geworden betekende voor mij kracht
en troost. Dank u allen om uw oprecht-kin-
derlijk meeleven met uw vader. Moogt gij
allen in uw verder leven voorspoed kennen
en het beeld van vader en grootvader met
dankbaarheid in u bewaren.

« Heer onze God, in onze grote droefheid
zijn wij U toch dankbaar om de mens die
Gij ons als vader geschonken hebt. Zijn
mildheid van hart, zijn sprankelende levens-
vreugde, zijn intense werklust, zijn begaan-
zijn met ons, 't waren zovele gaven die ons
ten goede kwamen en ons naar U, Heer,
verwezen. Nu dit hart dat zo van het leven
en van de mensen heeft gehouden, stil ge-
vallen is, bevelen wij, Heer God, ons vader
in uw handen. Wij bidden U : roep hem ten
leven en laat hem delen in Uw onbegrensde
vreugde. Door Christus onze Heer ».

De families VAN MELLO, CASTELEYN,

VAN DE MERGEL, DE BRAKELEER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




