Al sterft de rechtvaardige een onverwachte dood

toch zal hij in vrede rusten. Wijsh. IV -7
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BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

AUGUST PHILEMON VAN MULDERS

echtgenoot van Mevrouw
ALICE SNEL

geboren te Denderleeuw de 24 Juni 1875 en
er overleden de 26 December 1954.

De betreurde overledene was vreedzaam en on-
geveinsd ; openhartigz van karakter en nederig van
gemoed, zodat hij de algemene achting had gewon-
nen.

God schonk hem een schoon gezin, aan hetwelk
hij door noeste werkzaamheid de voorspoed heeft
verzekerd. De goede opvoeding, die hij zijn kinde-
ren heeft gegeven, strekt hem tot eer.

Duurbare echtgenote, deze plotse scheiding valt
voorzeker pijnlijk, doch weest getroost, in de hemel
zullen wij elkander wederzien.

En gij mijn geliefle kinderen en kleinkinderen,
weest altijd vol eerbied voor uw goede moeder en
blijft steeds door een deugdzaam leven haar vreugde.
Vaartwel en bidt voor mij.

IT.Mart van Jezus, cntferm U mijner.
300 d. afl.

Mevrouw August VAN MULDERS -SNEL,

zijn echtgenote,

Mijnheer Albert DE BISSCHOP - (+VAN
MULDERS) en dockter,

Miinheer en Mevrouw Prosper SCHOON-
JANS - VAN MULDERS, kinderen en
kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Henri VAN MUL-
DERS-DE WEVER en kinderen

Mijnheer en Mevrouw Adolf VAN MUL-
DERS-DE NEEF, kinderen en kleinkin-
deren,

Mijnheer en Mevrouw Adolf WIJNS-VAN
MULDERS en kinderen,

zijn kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen;

De fomilién VAN MULDERS, SNEL, UYT-
TERSPROT en VERVLIMMEREN,

danken voor uw deelneming
en gebeden,

Nrukk. M-St. Couck, Denderleeuw




