« Ten paradijze geleiden u de engelen; mogen
bij uw aankomst Kristus getuigen u verwelkomen
en u geleiden naar de heilige stad Jerusalem ».

¥
BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

ALICE VAN MUYLEM

echtgenote van de Heer
REMI WATTEZ

geboren te Ophasselt op 23 juli 1892
en er godvruchtig in de Heer ontslapen
op 22 januari 1968.

Voorzien van de H.H. Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Gelukkig de mensen die het leven zien zoals
het werkelijk is: een overgang en meteen een
voorbereiding op het andere, eeuwige leven.

Waarlijk deze dierbare overledene was als de
sterke vrouw van wie het H. Evangelie zegt:
dat ze immer bekommerd was om haar huisgezin
en dat ze als het ware het omgaf met haar moederlijke
zorg.

Haar schoonste deugden waren dan ook die van
alle « echte moeders » : bezorgdheid, goedheid, ar-
beidszin, dankbaarheid aan de Heer, duldzaamheid
en onweerstaanbare moed in de beproevingen, voor-
al een alles-offerende en nooit-aflatende liefde
voor haar man en kinderen. Zij zullen thans best
gevoelen wie ze in haar verliezen.

Dierbare echtgenoot en beste kinderen, treurt
niet maar weest getroost, want ik sterf gerust
omdat ik de goede strijd gestreden had en voor
u allen geweest ben de weerglans van Gods goed-

heid. Bidt voor mij tot we weer samen zullen
zijn in de vreugde van de hemel.

Beste familieleden, vrienden en geburen, dank
voor uw aller genegenheid en hulp. Vaartwel !

De families :
VAN MUYLEM,
WATTEZ,
DE SMET,
DIERICKX en
ROELANDT,

danken U van harte voor uw blijken van

deelneming en voor uw gebeden.




