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Laten wij de Heer, onze God,
bidden dat Hij moge opnemen

in Zijn eeuwige Liefde

mevrouw

Henriette VAN MUYLEM

echtgenote van de heer
JULES MARTENS

geboren te Hemelveerdegem op 12 augustus
1929 en godvruchtig overleden te Brakel op
3 april 1975, voorzien van de Sacramenten van
ons heilig Geloof en de Pauselijke zegen.

" Komt allen tot Mij, die belast en beladen zijt,
en lk zal u verkwikken ''. Deze woorden, die de
Heer heeft gesproken, zetten ons er toe aan met
vertrouwen naar Hem toe te gaan en te bidden
voor onze dierbare overledene.

Midden de bloei van haar leven werd zij door de
dood ontstolen, een klein meisje achterlatende,
dat zo een nood heeft aan moeder.

Dit doet ons diep nadenken. De mens heeft het
leven niet in handen. Dit stelt de vraag naar
de waarde en de zin van het leven. Na een
lange tocht van zoeken kunnen wij niets anders
dan stil blijven staan bij Jezus, die woorden

spreekt van onschatbare waarde. Hij is ons
voorgegaan in vreugde en leed. In dit droevig
uur kunnen wij naar niemand anders toegaan
dan naar Hem. Hij heeft steeds oor en hart
gehad voor de lijdende mens. Hij zal ook voor
haar goed zijn.

Laten wij daarom bidden en vertrouwen hebben.
Laten wij haar in en door onze gebeden brengen
tot in de Liefde van de Heer Jezus.

Dierbare echtgenoot en kinderen, de Heer vraagt
van U een zwaar offer. Alleen Hij kan de wonde
helen. Hierboven zal ik over U allen blijven
waken. Blijft eensgezind en helpt elkander. Dat
is mijn troost en Uw sterkte.

Beste familieleden en vrienden, eens zullen wij
allen verrijzen en elkander terugzien.

De families
VAN MUYLEM, MARTENS,
HUYSVELD en MACHTELINCKX

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw

Uitg. L. Engels, Hemelveerdegem




