Dankend in liefde gedenken we
de heer

JULES VAN MUYLEM

weduwnaar van mevrouw
EMMA OTTE

geboren te Ophasselt op 10 september 1891 en
vroom in de Heer onslapen te Deftinge op 25 maart
1971, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Erelid van de H. Hartbond en lid van de
Kristenbond van de gepensioneerden.
Oud-strijder - Vuurkruiser - Vereerd met
alle eretekens van 1914 - 1918.

Ons geloof zegt ons dat het leven van de mens een
geschenk is van God. Hij neemt het terug om het te
laten delen in zijn oneindige heerlijkheid. Daar-
tussen ligt onze taak : te getuigen voor Gods blijven-
de liefde voor de mensen.

Gelukkig de mens die weet en kan aanvaarden dat
men leven en werken moet, niet voor eigen klein-
menselijke voldoeningen, maar voor de toekomst,
om anderen gelukkig te maken. Gelukkig wie in
zijn geloof en vertrouwen de diepe kracht vindt om
hierbij moedig vol te houden.

Dat heeft de dierbare overledene zeker gedaan. Hij
was maar gelukkig als hij anderen gelukkig wist. Bij
zijn heengaan mag hij gerust opzien naar zijn gezin:
streng maar begrijpend en begeleidend, zin voor
gewetensvolle arbeid en voorbeeldige toewijding,
maar aktief in het schone en goeie in het leven.

Zijn vele vrienden en kennissen zullen opzien naar
hem als naar een echte vriend en trouw helper. We
mogen met vertrouwen bidden tot de Heer die voor
Jules het verdiende loon en ereloon zal zijn. Met
een eenvoudig geloof, koppig en vasthoudend aan
gevestigde vrome tradities van een christelijk le-
vensmidden, deed hij alles moedig verder bij kin-
deren en kleinkinderen. Zijn leven was een doorlo-
pende christelijke overtuiging, gekoppeld aan een
hoge eerbied voor de priester - zeer dankbaar om
de minste blijk van genegenheid, ging hij stil naar
de Vader terug om er voor eeuwig te rusten.
Beminde kinderen, kleinkinderen en achterkleinkin-
deren, boven het leven en boven de dood blijft de
band van liefde, die ons allen verbond, verder be-
staan. Dank voor de schone en eerbiedige genegen-
heid die ge altijd voor mij geweest zijt, tot het
ogenblik dat ge mij, gesterkt en getroost vaarwel
hebt moeten zeggen. We blijven zoals vroeger :
één door geloof, één door christelijk leven en
dienstvaardigheid voor iedereen.
Beste broer, zuster, schoonzusters, bloedverwanten
en vrienden, we hebben mekaar geholpen door
onderlinge genegenheid. Moge het zo verder gaan
tot we weer samenzijn bij de Heer.

Het eeuwige licht verlichte hem.

De families VAN MUYLEM, OTTE,
VAN DEN BERGHE, PRIEELS.

danken U voor uw troostende deelneming
en uw gebeden.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries. Deftinge




