Herinner mij,

maar niet in sombere dagen.
Herinner mij,

in stralende zon,

hoe ik was,

toen ik nog alles kon.

Dankbaar aandenken aan

de heer

Paul Van Muylem

Echtgenoot van mevrouw Paula Goossens.

Geboren te Idegem op 18 februari 1925
en er godvruchtig thuis overleden
op 4 april 2009.

Een namis zal opgedragen worden
in de Sint-Pietersbandenkerk te Idegem
op zaterdag 30 mei 2009 om 19.00 uur.

De families Van Muylem, Goossens,
De Ruyver en Berthouil.

Dankbaar zijn we om de herinnering,
al doet het afscheid pijn,
als om een waardevol geschenk,
om wat je voor ons hebt mogen zijn.

Dankbaar zijn we om al het mooie
dat jij ons hebt gegeven,
zodat jij, zolang wij zijn,
in ons blijft verder leven.

Voor jullie woorden van troost,
voor jullie blijken van medeleven,
voor jullie aanwezigheid,
duizend maal dank.

Paula, Maria, Freddy, An, Leslie,
Elke, Tom, Emma, Milo, Leon en Odin

Uitvaartverzorging Van den Driessche
Geraardsbergen 054 - 41 28 50
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