Ik ben de verrijzenis en het leven: wie in Mij gelooft
ook al sterft hij, zal l=ven, Jo. 11-25.

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ACHIEL VANNESTE

echtgenoot van

Mevrouw Iréne STEVENS

zeboren te Kaster, de 4 Jan. 1883 en godvruchtig over-
leden te Bevere-Oud, de 29 Augustus 1954
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden,
Rustend Staticonderoverste,
vereerd met de Burgerlijke Medaille 1€ klas,
het Burgerlijk Kruis 2€ blas en
de Herinneringsmedaille van het Eeuwfeest.

de rouw en om uw gebeden.

Oprechte christen, beminde hu God en zijne Kerk.
Standvastig en onwankelbaar in zijn geloof, was niets
bekwaam hem af te trekken van de getrouwe oefening
van de Godsdienst. Werken en bidden gingen bij hem
samen; die vormmg en opvoedlng aan de medemensen
mesdelen. was zijn droom en ziin apostolaat. Een bid-
dend mens is een blijJde mens. Menige uren van aange-
name ontspanning en tevens lerende conversatie heeft
hij doorgebracht in gezelschap van priesters, sociale
letders en zijn talrijke vrienden.

Toen zijn ziekte hem verplichtte binnen te blijven,
ontstond een leegte in de middens waar ACHIEL re-
gelmatig vertoefde; een hartslijk en vriendelijk man
verdween uit de straten.

Met een voorbeeldige verduldigheid heeft hij zijn
kwellingen verdragen, overtuigd van deze waarheid -
«Wij moeten door veel verdrukkingen heen het rijk
Gods ingaan».

Beminde Echtgenote, ik dank U om uwe liefde en
ook om uwe tedere en langdurige zorgen ; ook al dezen
die U bijgestaan hebben.

Lieve broeders en zustess - geachte familieleden, ik
dank U allen, voor uwe genegenheid en troost. Bidt
allen ~oor mij!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op Ul (3004d. afl.)

Danken U van harte voor uw innige deel-
neming in
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