Moge de vrede van God die alle begrip te boven
gaat, uw hart en uw verstand behoeden in Chris-
tus Jezus, onze Heer.

(3e zondag van de Advent).

+
Op de begrafenisdag van haar geliefde moeder,
de 16 december 1968,
is eveneens tot de vreugde van het Vaderhuis
overgegaan

MEVROUW

GODELIEVE VANNESTE
echtgenote van de Heer JACQUES VANHOUTTE

geboren te lzegem, de 25 maart 1935, en ten-
gevolge van een auto-ongeval, overleden te Gent
in het Academisch Ziekenhuis, voorbereid en ge-
sterkt door de heilige sacramenten van de zieken
en de stervenden en voorzien van de Pauselijke
Zegen « in het stervensuur ».
Lid van de Vrouwenbond « Kerk en wereld », van
de Boerinnengilde en van de Pauselijke Missie-
werken te Zegelsem.

Voor de derde maal in minder dan vier weken,
werd dit gelukkig gezin en deze familie in rouw
gedompeld. Welk een hard en pijnlijk offer vraagt
hier de Heer in Zijn onbegrijpelijke Liefde ! Daar-
tegenover kunnen wij als christenmensen enkel
bidden en vragen: « Heer, geef ons in de gave
van het geloof, de kracht alles te kunnen aan-
vaarden en U geen vragen te stellen, geen reken-
schap te vragen ».

Niettemin voelen wij zeer diep aan hoe onher-
stelbaar dit verlies is voor een gelukkig gezin:
een jonge man die zijn geliefde echtgenote ver-
liest in de bloei van haar leven ; zij was voor hem
niet alleen een trouwe en beminde levensgezellin,
maar ook een beste medewerkster, een echte be-
drijfsleidster. Daarbij twee hulpbehoevende kinde-

ren die door moeder met zoveel toewijding werden
omgeven en geleid. Welke ramp voor hen zulke
moeder, en enkele dagen tevoren ook nog groot-
moeder te verliezen en nu niemand meer te heb-
ben om hen te koesteren en met moederlijke zorg
hen te helpen.

En toch ! Moeder is nu in de hemel. Daar heeft
zij haar uiteindelijke voltooiing en bestemming
bereikt. Van daaruit zal zij nu haar echtgenoot
en haar kinderen begeleiden en voor hen zorgen.
Wij danken haar om haar warme liefde en wij
zullen tot haar bidden, dan zal zij verder voor
ons zorgen.

Miin dierbare echtgenoot en mijn twee lieve
jongens, hoe gelukkig waren wij met mekaar en
met grootmoeder, nu wij onze weg hadden gevon-
den en ons hadden aangepast aan het nieuwe
levensmidden. Alles ging nu zo goed, en hoe
schoon waren onze toekomstplannen! Ik dank
u en moge de herinnering daaraan een troost en
een levenskracht zijn in de onnoemelijke smart
waarin gij gestort zijt door dit ongeval en door
mijn overlijden. Bidt voor mij, samen met al onze
dierbare bloedverwanten en vrienden. In Christus
blijven wij met elkaar verbonden en in Hem zullen
wij eens elkaar wederzien, om nooit meer ge-
scheiden te worden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!

De Heer Jacques VANHOUTTE, haar echtgenoot ;
De Jongeheren Marc en Geert VANHOUTTE,
haar kinderen ;
De Heer Odile VANHOUTTE-HOLVOET(%)-
PLANCKAERT(?1), haar schoonvader ;
De families
VANHOUTTE - VANNESTE - DEJONGHE -
HOLVOET - VERHAEGHE - PLANCKAERT,

danken u voor de blijken van kristelijke
deelneming.




