Mijn taak is af; mijn werk volbracht;
mijn levensadem neigt de nacht.

Ik zal met blij verlangen

mijn loon bij God ontvangen.
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Heden is van ons heengegaan
DE HEER
Heron VANNIEUWENHOVE

weduwnaar van mevrouw
Suzanne DE HENAU

Hij werd geboren te Zarlardinge op
24 januari 1909 en is vroom overleden
in het O. L. Vrouwziekenhuis te
Geraardsbergen op 13 april 1996, gesterkt
door het H. Sakrament der zieken.

Weinigen is het gegund een schone oudendag
te beleven zoals Heron te beurt is gevallen.
Alleen ouderdomskwalen konden zijn gemoeds-

rust soms even verstoren, maar de zorg en de
nimmer falende bijstand van allen die hem
dierbaar waren maakten hem het leven
draagbaar.

Wij danken U, Heer, omdat Gij ons in zijn
persoon een goede echtgenoot, een goede
vader en een liefhebbende grootvader en
overgrootvader hebt gegeven.

Wij danken U, Heer, voor al de genaden die hij
mocht ontvangen uit uw handen en waarmee
hij getracht heeft een waardevol leven op te
bouwen.

Wij bidden nu dat hij met de verrezen Heer
mede mag verrijzen en dat hij ons mag
voorgaan in het eeuwige leven waartoe wij
allen geroepen zijn.

De families VANNIEUWENHOVE
DE HENAU
VAN DER HOEVEN
SAPIUN

danken U voor uw gebed, uw aanwezigheid
of blijken van medevoelen in hun rouw.
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