Wees mijn lot indachtig, want zo ook zal

het uwe zijn. Gisteren voor mij, heden voor u.

VROOM EN DANKBAAR AANDENKEN
AAN

MEVROUW
Maria, Joanna
VAN NIEUWENHOVE

echtgenote van de Heer
Valére MERCKAERT

geboren te Zarlardinge op 7 maart 1911 en
godvruchtig overleden alhier op 22 mei 1987.

.|.

De families VAN NIEUWENHOVE, MERCKAERT,
SADONES en DE NORRE,

danken U voor de blijken van deelneming

in hun rouw.

Begrafen. b.v.b.a. Raoul - T. (055) 42 24 49
Druk. A. De Borre - Mincke - T. (055) 42 20 91

Deze christelijke Vrouw en Moeder heeft
zoals elk christen mens de kruisen van het
leven gedragen, zonder morren en klagen,
maar blijmoedig en steeds altijd opgeruimd,
wetend dat wel en wee door Gods Voorzienig-
heid bepaald wordt.

Haar sterkte was haar schoon geloof en
het bewustzijn van haar verantwoordelijkheid
tegenover echtgenoot en kinderen. Gans haar
leven heeft ze de gerechtigheid nagestreefd,
daarom ook zal God haar nu met heiligheid
en schoonheid omhangen.

Gelukkige kinderen, die zo'n moeder moch-
ten bezitten in 't leven. Gestorven blijft ze
een lichtbaken voor het leven en een leidraad
om te doen « zoals moeder het ons leerde ».

Vaarwel, mijn geliefde echtgenoot! Ons
scheidingsuur is gekomen. Mochten wij toch
eens weder verenigd zijn in het andere Leven,
om daar voor eeuwig en altijd, zalig en
gelukkig te wezen !

Lieve kinderen en vooral mijn kleinkinderen,
die mij zo nauw aan 't harte lagen, gij waart
de enige reden waarom ik nog aan 't leven
hield. BIijft eendrachtig samen rond vader
en blijft nu verder zorgen voor hem. Bewaart
mij in uw liefde... bewaart mij in uw hart.
Ik vraag u geen tranen, maar hulp door uw
vurige gebeden.

Beste familieleden en vrienden, schenkt mij
ook een vurig gebed.




