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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

MARIE VAN SCHOORISSE

echtgenote van

Mijnheer EMIEL MORNIE

geboren te St-Blasius-Boekel, de 19 september 1902
en er godvruchtig overleden de 22 oktober 1967.
Bediend met het Sakrament der zieken en de pause-
lijke zegen.

Lid van de H. Hartbond en de Voortplanting van het
Geloof.

« Gij neemt het leven, God, niet van ons af, Gij
maakt het nieuw... » Zo bidt men in de Prefatie der
overledenen. Voor de gelovige christenmens is de
dood aldus een begin van een nieuw ontsterfelijk
leven. Zo is het vok voor Marie omdat ze een goed
christenmens was.

Gesproten uit een diep-christelijke familie was de
duurbare overledene bizonder trouw aan het voorva-
derlijk geloof. Zo lang ze kon, en zelfs als ze zich niet
meer al te goed voelde, kwam ze regelmatig ter kerke.

« Tot U, o Heer, heb ik mijn hart verheven; mijn
God op U heb ik mijn vertrouwen gesteld; laat niet
toe, o Heer, dat ik in beschaming valle.» (ps.24) Ook
de afgestorvene stelde haar vertrouwen op de Heer,
daarom zal Hij haar barmhartig zijn.

Mijn duurbare echtgenoot, heb moed. God schikt
alles ten beste voor wie op Hem vertrouwen. Wij
bliiven verenigd in de Heer.

Duurbare zusters, broers en verwanten, aan allen
mijn beste dank voor uw genegenheid en goede zor-
gen van de laatste dagen.

Goede vrienden en geburen, gedenkt me samen met
mijn verwanten in uw gebed.

Aan allen vaartwel en tot weerziens bij de Heer.

H. Maria Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons 1

Mijnheer Emiel MORNIE,
De families VAN SCHOORISSE, MORNIE
VAN DE VELDE, DE CONINCK.

Danken U voor uw gebeden,
uw kristelijke deelneming.




