WIJ BIDDEN VOOR
DE HEER

Theoduul-Arthur Van Schoorisse
echtgenoot van Mevrouw
Juliana - Palmyra - Marcella D'HONDT,
geboren te Sint-Kornelis-Horebeke
op 12 september 1914 en er schielijk
overleden op 10 november 1973,

gezalfd met de H. Olie « in extremis »

Vader, alle mensen zijn Uw kinderen. Bid-
dend vertrouwen wij U één van de onzen
toe.

— Dat God dit leven opneme en tot vol-
tooiing brenge, nu deze mens ons plots ver-
laat, laat ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

— Dat God belone wat in dit leven goed
was, dat Hij vergiffenis schenke voor zon-
den en fouten, zoals ook wij allen hopen
op Gods barmhartigheid, laat ons bidden.
God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
— Dat zijn echtgenote, kinderen en familie-
leden, die nu bedroefd zijn om de plotse
scheiding, bij God en in het kristelijk ge-
loof troost,- sterkte en moed zouden vinden,
laat ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.

— Dat wij zelf meer aandacht zouden heb-
ben voor zieke en eenzame mensen, zodat
wij voor hen een opbeuring zouden zijn, laat
ons bidden.

God, onze Heer, wij bidden U, verhoor ons.
Heer, we zijn hier om te bidden voor
Theoduul. Geef ons wat we U met aandrang
vragen en dat wij eens met hem in Uw
liefde verenigd worden. We vragen het U
door Kristus. Amen.

H. Cornelius, bid voor ons.

De families VAN SCHOORISSE, D'HONDT,
KETSMAN, DE METS,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel




