't Zij kort of lang,

waarom is 't dat wij leven ;

tenzij om God met winte weer te geven

hetgeen Hij ons verleende, en onzen keer

van sterven af te wachten van den Heer.
(G.G)

T
TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Elodie VAN SIMAEYS

weduwe van de Heer
Albert VAN HOVE

geboren te Huise op 22 april 1900 en god-
vruchtig overleden te Oudenaarde - Eine op
14 augustus 1983, bediend met de H.H.
Sacramenten der zieken.

Het leven van de vrouw, die wij met onze
gebeden naar haar laatste rustplaats bege-
leiden, was op het einde getekend door het
dragen van een kruis. Lange tijd was ze
aangewezen op de hulp van anderen en
hoewel ze omringd was met de beste
zorgen, thuis of in het hospitaal, niets kon
nog baten. En zo is zij dan van ons heenge-
gaan al dragend het kruis van haar ziekte.

Jezus is door zijn kruis de Heerlijkheid bij
de Vader ingegaan en het is zijn Wil dat wij

ook daar zouden zijn waar Hij nu is. Daarom
bidden wij met geloof en vertrouwen dat
zij, die Jezus gevolgd is in het dragen van
het kruis, nu ook moge opgenomen worden
bij God. Daarin heeft de overledene ook
geloofd en heeft zo moedig en gelaten haar
ziekte gedragen. Moge God haar genadig
zijn.

Dierbare familie en kennissen, ik dank u
voor al wat ge voor mij gedaan hebt. Niets
hebt ge onverlet gelaten om mijn lijden te
verzachten en steeds mocht ik op uw hulp
rekenen. lk bid God dat Hij u hiervoor
moge lonen. Vergeet mij niet en bidt voor
mij. Leert dat het leven toch zo verganke-
lijk en broos is en dat wij allen eens terug
zullen moeten geven in de handen van God.

Uw boodschap, Heer, ons gegeven,
uw kracht in ons doet ons leven ;
doet ons groeien van dag tot dag
naar de vrijheid die Gij bracht.

De families VAN SIMAEYS, VAN HOVE,
VERZELE en DE MARTELAERE,

danken voor uw kristelijke deelneming
in rouw en gebed.

Namis : 27 september om 19.30 uur.

Drukk. Van Herzele - Oudenaarde




