« God, wees mijn beschermer en toe-
viuchtsoord. » Ps. 30

i BID VOOR DE ZIEL VAN
Mevrouw

Romanie Van Smevoorde
echtgenote van

Mijnheer Jozef GOEFFERS
geboren te Schorisse, 26 september 1895
en aldzar, gesterkt met al de genademid-
delen van onze Moeder de H. Kerk, in

de Heer ontslapen, 24 februari 1963.
Lid van de Bond van het H. Hart.

« Wist gij dan niet dat de Mensenzoon
dat alles lijden moest om zo in te gaan
in Zijn heerlijkheid ? »

Zo ging het de Meester ; zo gaat het de
mens, Zijn volgeling. Ons aardse leven
leidt naar de donkere poort van de dood ;
soms langs harde, moeilijke, kommervol-
le wegen. Maar voor hen die geloven,
daagt achter de dood het licht van het
eeuwige geluk en leven bij God.

De dierbare overledene heeft bij wel
en wee geleefd als ’'n volgelinge van
Kristus. Zij geloofde God, betrouwde op
Hem en heeft in liefdevolle overgave
Zijn wil in haar leven aanvaard. Aan
haar zelf dacht zij niet, maar wel aan
hen die God haar had geschonken om te
beminnen als echtgenoot of kinderen.

Nu ze is heengegaan en het ons pijn
doet haar te verliezen, bidden wij, met
overgave aan Gods wil: « Vader, neem
uw dienares op in uw paradijs, opdat zij
samen met de Heer in eeuwigheid moge
leven en gelukkig zijn.

Dierbare echtgenoot, heb dank om de
genegenheid en de liefde waarmee gij
mij steeds hebt bijgestaan. God gaf, God
nam, aanvaard ook nu Zijn Wil en het
zal uw troost en sterkte zijn.

Lieve kinderen, schoonkinderen en
kleinkinderen, uw geluk was het mijne
en uwe smart deelde ik om ze te leni-
gen. Met Gods genade hoop ik ook in de
hemel uw moeder te kunnen blijven en
nu nog meer voor u te kunnen doen.

Moge God u in het verdere leven ze-
genen en bewaren en ons het geluk
schenken allen eens weer te zien in de
hemel.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.

Zij ruste in vrede.
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