"Esemy

Onze Vader, diein de Hemelen zijt, Uw wil ge-
geschiede op aarde als in de Hemel.

.I.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS VAN SNICK

Echtgenoot van
Mevrouw Marie Van Schoors,

geboren te Voorde, de 6 mei 1887, en godvruchtig &

overleden te Geraardsbergen, de 6 maart 1957,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Wat is de mens op aarde ? Heden is hij
nog sterk en gezond, morgen ligt hij reeds
in het graf.

O Heer, zwaar is de beproeving die ons
treft. We morren niet, neen ! Uw H. Wil ge-
schiede. Maar we klagen het leed van ons
hart aan Uw medelijdend Hart. Helpt Gij
ons dit zwaar kruis dragen.

God is goedheid en bermhertigheid | Wie
in Zijn genade sterft, zal licht zien en rust
vinden in eeuwigheid.

Beminde echtgenote, troost U over mijn
heengaan, ik dank U om uw liefde en toe-
wijding. En gij, mijn lieve kinderen en klein-
kinderen leeft steeds in onderlinge genegen-
heid, eert en bemint moeder al de dagen
van haar leven en weest mij indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Druk. Van Nieuwenhove, Markt, Geraardsbergen

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming

De Familiéen VAN SNICK, VAN SCHOORS,
FOURIAU, DE TURCK,

hen betoond bij het overliiden van hun

dierbare afgestorvene,

DANKEN U.




