Geloofd zij Jezus-Kristus.

1-
BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Jules VAN SNICK

echtgenoot van Mevrouw
ROMANIE DE CLERCQ

geboren te Ophasselt op 19 januari
1911 en er godvruchtig overleden op
30 april 1972, gesterkt door de H. H.
sakramenten der zieken.

Een man van geloof, die de Heer trouw bleef
moet niet vrezen op de dag van het oordeel.

De milde en barmhartige God zal hem ont-
halen met de woorden « goede en trouwe die-
naar, om uw trouw hier op aarde, treed bin-
nen in de vrede van uw Meester ».

Eenvoudig en onopvallend heeft Jules geleefd,
gewerkt en zijn levenstaak vol plichtsbesef
vervuld. Van jongsaf het werk gewend, was
hij daarmee vergroeid en gehard om iedere
dag een waarde te geven die bijdroeg tot eigen
vorming en de groei en welstand van zijn huis-
gezin.

Sinds geruime tijd echter namen zijn krachten
stilaan af, doch hij aanvaardde zijn leed en
beproevingen gelaten uit de handen van zijn
Schepper.

Geliefde echtgenote, laten wij alle kommer en
leed uit ons leven de Heer opdragen en Hem
tevens danken voor al zijn zegeningen ; ik
wacht U op bij de Vader van ons allen. Heb
dank voor uw goede zorgen.

Dierbare kinderen, ik dank U voor uw kinder-
lijke genegenheid en trouw ; weest nu verder
de steun van moeder.

Beste familieleden, ik dank U allen om uw
liefde en steun.

Bidt allen voor mij.

De families Van Snick, De Clercq,
Becqué en Cobbaert

danken U voor uw blijken van kriste-
lijke deelneming.

Uitg. F. De Vos, Koster, Ophasselt.




