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Liefde die kruis was
wordt vreugd voor altijd...

(C. Verschaeve)
+

IN DANKBARE HERINNERING AAN

E.H. CARLOS
VAN SCHOONENBERGHE

Geboren te Oudenaarde op 25 april 1937

en aldaar overleden op 30 september 1984,
begeleid met de sacramenten en de gebeden
van de Kerk.

Priester gewijd te Gent op 24 april 1963
Leraar te Dendermonde 1965 - 1978
Superior te Sint-Amandsberg 1978 - 1984
Directeur Zusters Jozefienen

Mevrouw Albert VAN SCHOONENBERGHE
en kinderen

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Stil verhalen wij

de waarden die hij ons voorleefde :

warme menselijkheid,

ongeveinsde toewijding en zorg

aan de zogeheten onbelangrijke mens,

eerlijke dienst aan het Vlaamse volk

als een oprechte Roomse en Katholieke priester.

Stil verhalen wij

wie hij was : een man

met een goed woord voor elke mens,
opgeruimd, geestig en dan weer ernstig diep
voor velen gemoedelijk ,,de Carlos"

als vriend en leraar, als priester-leider van een
school,

en die bovendien tijd over had voor al wie oud
en ziek was.

Stil verhalen wij

wie hij geworden was : een diep-gelovig priester
die vanuit het Eucharistisch vieren

rond Jezus en diens Moeder

naastenliefde kende zonder grenzen,

die met het parochiaal gebeuren intens mee-
leefde,

het werk van ,,zijn"" zusters hoog waardeerde
en openheid bewaarde voor dominee en rabbijn.

Stil verhalen wij zijn levenseinde :
zoals Jezus en Maria

heeft hij de lijdensweg bewandeld
op een wijze die hem hoog verhief
boven onze zwakke middelmaat

en waarvoor wij blijvend
God-met-hem dankbaar willen zijn.




