God, in uw handen leg ik mijn leven.
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GEDENK IN UW GEBEDEN

MEVROUW

Denise VAN SPITAEL

echtgenote van
de heer ROGER DE BOCK

Geboren te Vlierzele op 18 december 1935
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op 18 september 1989.

Gesterkt door het Sakrament van de zieken.

Roger DE BOCK haar echtgenoot
Eddy en Martine SCHEPENS-DE BOCK en Kristel
Eddy en Nadine BROODCOOREN-DE BOCK
Dirk DE BOCK en verloofde Hilde VERBEURT
haar kinderen en kleinkind

De families VAN SPITAEL, DE BOCK, DE RICK
en GUENARD.

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.

Na een lange en pijnlijke ziekte is Denisken
van ons heengegaan. Zo plots staan wij ver-
slagen, hoewel wij het voelden aankomen. De
ziekte nam toe en ook onze angst voor het
afscheid.

Heer, wil haar belonen voor al het goede dat
zij in eenvoud heeft gedaan en om de zware
pijn die zij moedig heeft gedragen.

Help ons verder leven met haar beeltenis voor
ogen en diep in ons hart geprent. Voltooi haar
leven en maak volkomen wat onvolmaakt is
geweest, want Gij zijt het die alles geeft en
vergeeft wat wij niet goed hebben gedaan.

Mijn goede echitgenoot, dank voor alles, voor
de liefdevolle zorgen, vooral in de uren en
dagen van ziekte en pijn, hetzij thuis of in
het ziekenhuis. Heb dank voor uw troost in
mijn angst en mijn verdriet.

Mijn lieve kinderen en kleinkind Kristel, om
uw nabijheid was ik steeds zo verheugd. Bid
de Heer dat Hij u verder mag begeleiden tot
het geluk en alle goeds.

Mijn familie, buren en vrienden, zo graag was
ik in uw gezelschap.
Dank om uw vriendschap.

Vaarwel Kristel, waarvan ik zo hield.

Maria, hulp der christenen, bid voor ons allen.

Druk. Schautteet, Zottegem




