Jij - m'n mooiste droom
Jij - het Huis waar ik nu thuis hoor
met jouw warmte in mij
is nu alle pijn voorbij....

T

DANKBARE HERINNERING AAN
DE HEER

André Van Steenberge

echtgenoot van Mevrouw Leona VINCKE

geboren te Erwetegem op 20 februari 1929
en godvruchtig overleden in het A.Z. St-Elisa-
beth te Zottegem op 31 maart 1989,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Voor uw medevoelen, uw genegenheid en
uw gebed, danken u

Leona VINCKE,

Raf en Marleen LAMBRECHT-VAN STEENBERGE
John en Marijke DE LEENER-VAN STEENBERGE
Evelyne LAMBRECHT

Yannick LAMBRECHT

De families VAN STEENBERGE, VINCKE,
DE BACKER en VAN BEVER.

't Is zo vreemd maar op de duur zal

't wel wennen,

dat het leeg is waar jij, lieve pa, al die jaren
was.

Een gevoel van liefde en leven voor elkaar
heb jij ons leren kennen,
en hoeveel gevoel dat is merk ik nu pas.

Jouw kranig gedragen ziekte
kon je glimlach niet breken,
want al je pijn hield jij erachter schuil.

Misschien wel met de hulp van God
waarop je zo vertrouwde.
Och Vader, vergeef me dat ik huil.

Maar zie, hij was zo'n behulpzame echtgenoot,
een begrijpende vader, en een échte vriend.
Was het daarom dat Je hem riep misschien ?

Nu sta ik hier en daar sta jij

hoe eenzaam zijn we allebei
wachtend tot we elkander weder zien.

Druk Van Ruyskensvelde, Godveerdegem




