DANKBARE HERINNERING

aan

DE HEER

Marcel Van Steenberge

echtgenoot van Mevrouw

Leonie VAN WAYENBERGHE

geboren te Erwetegem op 3 oktober 1911 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 1 juni 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Oud-Strijder 1940-1945
Vereremerkt met eretekens

De families VAN STEENBERGE, VAN WAVYEN-
BERGHE, DE BACKER en MEULENIJZER,

danken U voor de blijken van deelneming in
hun rouw.

De bede van Marcel om bevrijding uit het
grote lijden is door de Heer verhoord gewor-
den. Hij is dan nog zacht en rustig mogen
sterven dank zij de medische tussenkomst.
Dit is het einde van een leven van zware
arbeid, veel tegenslagen, maar ook van lang
gelukkig samenziin met zijn echtgenote en
kinderen.

Zijn handvaardigheid heeft hij ten dienste ge-
steld van zijn medemensen. Hij heeft steeds
hard gewerkt en gezorgd voor zijn gezin, want
hij hield hardgrondig van zijn echtgenote, kin-
deren en kleinkinderen. Hun wederliefde heb-
ben ze niet het minst getoond door de attentie-
volle zorg die hij thuis heeft mogen ontvangen.
Bij elke hoogdag thuis, samen met zijn echtge-
note de Heer mogen ontvangen was voor hem
een bevestiging van zijn geloof en van de
zekerheid dat de Heer hem niet verlaten had.
Hij wist dat de Heer met hem de weg van het
lijden wou gaan, om met hem ook de tocht ver-
der te zetten naar het hemelse geluk.

Ook wij willen hem begeleiden met ons liefde-
volle gebed in het vooruitzicht van het weder-
zien, maar dan om voor eeuwig samen te zijn.
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