Ik geloof in het eeuwig Leven.

T

Tot vroom aandenken van

juffrouw

Margriet Van Steenberge

dochter van wijlen
Petrus - Melanie Leroy

geboren te Deftinge op 27 oktober 1919 en
overleden te Geraardsbergen in het stedelijk
ziekenhuis op 27 maart 1981, gesterkt door
de HH. Sakramenten van ons H. Geloof.

De families Van Steenberge - Leroy

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

De nacht viel in ... Onze medeparochiaan
ging vrij vlug en onverwacht van ons heen.
Wij staan voor de zoveelste maal verstomd
over het geheim van leven en dood,.. en
toch stuwt het leven ons verder voort.

Iedere mens trekt op zijn manier door het
woud der eenzaamheid naar het dag en
nacht verwachte Vaderhuis.

De rechtvaardige sterft vol vertrouwen op
God, die de mens loon naar werken geven
zal. Hij, die voor Gods aanschijn wandelt
in waarheid en oprechtheid, zal van de
Heer barmhartigheid ontvangen.

Waakt en bidt want gij weet niet op welk
uur de Heer zal komen. Laten wij ervoor
zorgen, dat Hij ons wakende vindt.

Berustend in het ondoorgrondelijke vragen
wij Gods Zegen voor haar die ons dierbaar
is en wij allen familieleden en vrienden,
bidden voor haar en voor elkander.

Mijn Jezus, barmhartigheid.
Wil nu rustig de vier Akten bidden.




